
 

 

 
Verslag van de Dorpentocht 
 
Datum 06-04-2025 

Afstand 64 km 

Deelnemers Ed, Ad G, Bert, Toon, Hans K, Jan van L, Cees, Willy, Ton, 
Harry, Ad S, Geert, Willem, Hans V en Marianne. 

Weer 10 graden, gevoelstemperatuur 5 graden, blauwe lucht, forse 
zuidoostenwind. 

Dobbelsteen 4 

 

De tweede rit van dit jaar alweer. Een strakblauwe hemel, maar als je dan 
buiten komt is het best koud. Dus wat extra laagjes aangetrokken. De opkomst 
was wederom hoog, vijftien man/vrouw. Heel even nog gediscussieerd of we 
moesten splitsen, maar we spraken af om goed rekening te houden dat we in 
een grote groep reden. 

De wind was guur vanuit het zuidoosten, maar gelukkig hadden we de wind het 
eerste stuk van achteren. Hoewel, sommige stukjes was de wind schuin voor 
en dat merkte je dan ook. Maar over het algemeen verliep de rit redelijk soepel 
tot de pauzeplaats. 

Daar aangekomen besloten we toch maar binnen te gaan zitten, aangezien de 
wind recht op het terras stond. Een paar gasten waren zo vriendelijk een 
tafeltje op te schuiven, zodat wij bij elkaar konden zitten. De koffie, met ijsje, 
smaakte prima. Ondertussen was er een grote groep fietsers (e-bikes, 
fietstassen etc.) aangekomen. Die moesten buiten zitten omdat er binnen geen 
plek meer was. Maar omdat zij ook allemaal koffie wilden, zou het erg lang 
duren voor ons tweede kopje gezet zou kunnen worden. Dus we vertrokken 
zonder ons tweede kopje. 

Eerst nog een klein stukje wind schuin mee, maar daarna ging de route 
richting het oosten. En daar kwam de wind vandaan. De kopmannen hadden 
afgesproken om nu om de drie kilometer te wisselen. En zo gebeurde. 

Bij Casteren aangekomen bleek de doorgaande weg opgebroken te zijn. Dus 
we moesten keren en de volgende weg/fietspad nemen. Maar door dit keren 
was de ‘opstelling’ even verstoord en de groep kopmannen uit elkaar geslagen. 
Dit zorgde voor enige onrust en verstoring van het ritme. Ook omdat er vanuit 
achteren mensen de kop overnamen. Volgende keren moeten we hier 
gedisciplineerder mee omgaan. 

Het vervolg van de rit verliep verder zonder problemen, afgezien van de wind, 
en er werd weer netjes op kop gewisseld. In Veldhoven namen we afscheid van 



 

 

twee Eindhoven-gangers en in Waalre verdeelde de rest van het peloton zich in 
de voor eenieder geëigende richting van hun huis. 

Uw reporter 

Willem 


